
AA-Verslag  van de tocht naar het Telecommuseum, 24 januari 2011  

 

Vanmorgen met een zevental fietsers naar Rotterdam-Noord naar het telefoonmuseum. Een 
twee uur durende rondleiding door Hans Noordhoek. Wat een pracht die oude 
elektromechanische telefooncentrales. En de uitleg over de mobieltjes. Pas op, de mannen van 
KPN enz. weten precies waar je bent. Ook glasvezel en straalverbindingen kwamen aan de 
orde net als de telefoonkiezer. Jullie zullen wel denken: die heeft goed opgelet. Ja maar ik heb  
vijftig jaar geleden ook nog wel eens telefoniekunde bestudeerd als onderdeel van mijn 
H.T.S.-opleiding. Maar mijn AA-maten waren ook zeer geïnteresseerd. Gerard en Luuk   

  

hadden dit tochtje goed voorbereid. Na afloop gaf ik nog een kopie van mijn telefoondictaat 
voor het archief van het museum. Daarna nodigde Dolf Wemmers ons  uit voor een kopje 
koffie bij hem thuis. Was ook gezellig.  

Dick van der Velden 

 


